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Boekverslag 4, boek 1 van klas 4 
 
Boekopdracht 1 
 
Opdracht 1 

A. Harry Potter en de steen der wijzen 
B. J. K. Rowling, Joanne Rowling 
C.  

Uitgeverij Nederlands en Engels: De Harmonie, Bloomsbury 
Jaar van verschijning Nederlands en Engels: 1998, 1997 
Aantal blz: 228 
4e druk 

D. Niveau 2 
 
Opdracht 3 

a. Ron Wemel 
b. Ron is een roodharige jongen met heel veel broers en zussen. Hij komt uit een echt 

tovenaarsfamilie iedereen gaat naar Zweinstein of heeft op Zweinstein gezeten. Hij is 
ook eerstejaars op Zweinstein. Zijn broers zitten daar ook op school. Twee van zijn 
broers zijn tweeling Fred en George Wemel. Zij halen heel veel kattenkwaad uit op 
school. De andere broer van Ron is een voorbeeldige leerling. En hij heeft ook 2 
andere broers die al van school af zijn. Hij heeft ook nog een jonger zusje Ginny, maar 
die zit nog niet op Zweinstein. Ron is Harry zijn beste vriend. Ze hebben elkaar 
ontmoet in de trein naar Zweinstein. Toen werden ze hele goede vrienden. Ook 
Hermelien is een goede vriendin van ze geworden. Eerst vond Ron haar heel irritant 
want ze was heel betweterig maar ze vonden het ook wel gezellig samen en ze 
hadden elkaar nodig tijdens de avonturen. Ron is een beetje een kneusje. Hij heeft 
een rat als huisdier die van zijn broer is geweest, de rat slaapt de hele tijd. En hij kan 
ook nog niet heel goed toveren. Vergeleken met zijn vrienden Hermelien en Harry is 
hij ook niet de slimste. Ron, Hermelien en Harry zitten samen bij Griffoendor. Ze 
volgen daarom ook samen lessen. Ze ontdekken nieuwe toverkunsten, leren samen 
vliegen en leren toverdranken maken. Ze verslaan een trol en halen daarmee punten 
binnen voor Griffoendor maar verliezen ook punten. Ze ontdekken een kamer met 
een beest die iets bewaakt. Ze willen er meer over weten en gaan op onderzoek. Ze 
moeten een aantal hindernissen langs.  Een van de obstakels was levensecht 
toverschaken. Ron deed heel veel aan toverschaken en wist daarom precies wat ze 
moesten doen. Uiteindelijk heeft Harry een gevecht gehad met professor Krinkel. 
Maar eigelijk was dat Voldemort die zat in het lichaam van professor Krinkel.  
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Opdracht 4 

 
 
Opdracht 5 
 
Ik zag mijn broers door de muur verdwijnen. De muur tussen perron 9 en 10. Ik was zo 
zenuwachtig om naar Zweinstein te gaan. Maar ik had er wel heel veel zin in. Ik hoop dat ik 
wat vrienden maak.  
Ik hoorde een jongetje achter ons vragen of wij ook naar perron ¾ moesten. Hij had een 
verbaasde blik op zijn gezicht toen hij mij andere broer ook door de muur zag rennen. We 
vertelden hem dat hij door de muur moest rennen met een aanloop. Toen we allemaal op 
perron ¾ waren aangekomen zei ik mijn moeder en zusje gedag en stapte ik in de trein. De 
jongen die we hadden geholpen ging ook de trein in. Hij was helemaal alleen. Ik liep door de 
trein op zoek naar een plekje, maar de hele trein zat al vol. Toen kwam ik bij de coupe waar 
het jongetje in zat. Ik vroeg of ik bij hem kon komen zitten en dat mocht wel. Ik vroeg naar 
zijn naam en hij zei dat hij Harry Potter was. Ik kon het niet geloven. Ik zat naast de enige 

Curriculum vitae van Ron Wemel 
 
 
Naam                           Ron Wemel 
Adres                           Toverlaan 101 
Postcode                     2847 CS 
Woonplaats                Havermouth 
Telefoon                      06-73827462 
Geboortedatum        01-03-1980 
Geboorteplaats         Havermouth 
Geslacht                     Man 
Nationaliteit              Brits 
Haarkleur                   Rood 
Oogkleur                    Blauw 
Lengte                        1,73 m 
Huisdier                     Rat (schurfie) 
 
Eigenschappen: toverspreuken(lumos, expelliarmus, rictusempra, wingardium 
leviosa, alohomora, flipendo, nox, meteolojinx), toverdranken(wiggenweld potion, 
herbicide potion, sleeping potion), vliegen, goed in toverschaken en 
samenwerken. 
 
Doel: professor op Zweinstein worden. 
 
Werkervaring: hulp Hagrid, winkelmedewerker tovertweeling topfopshop. 
 
Diploma: Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. 
 
 
 
 
 
 



Juliët van Etten 4G1 

echte Harry Potter. Hij vertelde over zijn vreselijke oom, tante en neefje Dirk. Ik vertelde 
over al mijn broers. Hoe het is om uit een toverfamilie te komen en over zwerkbal. Ik heb 
hem verteld hoe het werkt, want hij had er nog nooit van gehoord. Na een tijdje te hebben 
gepraat kwam er een vrouw langs met een karretje. Het karretje wat ze bij zich had zat vol 
met snoep. Chocolade kikkers, pompoen cakejes en nog veel meer. Harry vroeg of ik iets 
nam van de kar. Ik hield mijn zakje boterhammen omhoog en keek met een sip gezicht naar 
het zakje. Harry zei tegen de vrouw dat hij alle snoepjes van de kar wilde hebben. Hij hield 
een zak met gouden munten omhoog. Ik kon mijn ogen niet geloven. Toen de vrouw weg 
was zaten we daar met een heleboel snoepjes, koekjes en chocolaatjes. Harry vroeg of ik wat 
wilde. Mijn blik was meteen gericht op de chocolade kikkers. Harry had nog nooit een 
chocolade kikker gehad. Ik vertelde hem over het verzamelen van de tovenaren en heksen 
die je kon sparen uit de verpakkingen van de chocolade kikkers. Ik wilde een kikker eten en 
toen stond er een meisje voor onze coupe. Ze deed de deuren open. Er stond een verlegen 
jongen achter haar. Ze vroeg of wij een pad hadden gezien. De verlegen jongen kwam 
tevoorschijn. Hij riep dat zijn pad bruin was met oranje stippen. Wij zeiden dat we hem niet 
gezien hadden. Het meisje zei dat ze Hermelien heette. Ze zag dat ik een chocolade kikker 
wilde eten en ze vroeg wie er op de verpakking stond. Ik zei dat Albus Parcival Wolfram 
Bertus Perkamentus had. Ze vertelde allemaal weetjes over Perkamentus en over 
Zweinstein. Harry en ik keken elkaar vermoeiend aan. Wij waren de enige die ons uniform 
nog niet aanhadden. Ze vertelde dat we moesten opschieten omdat we er bijna zouden zijn.  
We keken even uit het raam en we zagen dat we er inderdaad bijna waren. Zweinstein kwam 
al dichterbij. Iedereen liep naar de ramen om te kijken.  
 
We stapten uit de trein en op het perron stond een hele grote man met een baard en heel 
lang haar. Harry liep meteen naar hem toe. De man wees de weg voor alle eerstejaars. We 
liepen met heel veel mensen op een heel smal perron. We moesten in bootjes stappen om 
bij de school te komen. De school stonden op een hele grote rots. Alle eerstejaars stapten in 
groepjes van vier in een roeibootje. Ik zat in een bootje met Hermelien, Marcel en Harry. 
Marcel was zijn pad kwijtgeraakt in de trein maar had zijn pad inmiddels al weer terug 
gevonden. Toen we aankwamen bij Zweinstein keek iedereen vol bewondering naar de 
school. We kwamen binnen in een grote hal met hele grote deuren. We kregen een hele 
rondleiding door de school maar ik was het meteen alweer vergeten. De school was zo 
groot. Daarna gingen we naar de grote eetzaal. Alle eerstejaars moesten verzamelen 
vooraan de eetzaal. Iedereen moest één voor één op een kruk zitten. We kregen een hoed 
op ons hoofd maar het was een betoverde hoed. De hoed kon praten. De hoed vertelde over 
iedereen in welke groep ze hoorden. Mijn naam werd genoemd en ik moest naar voren 
komen. Ik vond het zo spannend dat ik helemaal trilde. Ik liep naar voren en ging op de kruk 
zitten. Ik keek naar voren en zag al die kinderen zitten en ze keken mij allemaal aan. Mijn 
broers zaten lachend naar mij te kijken. Zij zaten bij Griffoendor. De hoed werd op mijn 
hoofd gezet en begon te praten. Uiteindelijk nadat de hoed even had gepraat kwam ik ook 
bij Griffoendor.  
 
Opdracht 6 
 
Ik vind fantasie boeken en films altijd heel erg leuk om te lezen of om naar te kijken. Ik had 
de Harry Potter films al een keer gezien en de boeken leken mij ook heel erg leuk. Daarom 
wilde ik dit graag lezen voor mijn boekverslag. Ik kon dus al een beetje verwachten wat er in 
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het boek kwam omdat ik de film al had gezien maar ik vond het boek alsnog heel verassend. 
En ik vind het altijd heel leuk om even uit de realiteit te gaan door een boek te lezen over 
alles wat niet mogelijk is. En bij Harry Potter doen ze aan toveren en vliegen. Het eerste 
gedeelte van het boek gaat over gewone mensen en hoe verder je leest hoe meer magie er 
in voor komt en hoe onrealistischer het wordt. Je kijkt ook mee met iemand die heel 
beroemd is in de toverwereld en dan zie je hoe hij wordt herkent en wie hij allemaal kan 
vertrouwen en wie niet. En bij het maken van de opdracht ga je je verdiepen in een 
personage waarvan je eerst nog niet zo veel wist. En het is leuk dat je het verhaal zelf mag 
verzinnen over een personage in het boek en daardoor kan je andere verhalen bedenken die 
ook zouden passen bij Harry Potter verhalen. 


